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“"En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen
einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel
lezen mat het lichaam af.”
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VOORWOORD

Dit boek gaat over de kunst van het het realiseren van uw
verlangen. Het geeft u een verslag van het mechanisme dat
wordt gebruikt in de totstandkoming van de zichtbare wereld.

Het is een klein boekje maar niet onaanzienlijk. Er zit een schat
in, een duidelijk afgebakende weg naar de realisatie van uw
dromen.

Als het mogelijk zou zijn om de overtuiging over te dragen aan
een ander door middel van met redenen omklede argumenten
en gedetailleerde voorbeelden dan zou dit boek vele malen
groter zijn.

Het is zelden mogelijk, echter, om dit te doen door middel van
schriftelijke verklaringen of argumenten sinds het opgeschort
oordeel lijkt het altijd aannemelijk om te zeggen dat de auteur
oneerlijk of misleidend was, en daarom zijn bewijs was
aangetast.

Daarom heb ik met opzet alles weggelaten, argumenten en
getuigenissen, en daag de ruimdenkende lezer uit om de wet
van Bewustzijn te beoefenen zoals onthuld in dit boek.

Persoonlijk succes geeft veel overtuigender bewijzen dan alle
boeken die over dit onderwerp geschreven zouden kunnen
worden.

~ NEVILLE



HOOFDSTUK 1

DE WET EN ZIJN WERKING

De wereld, en alles daarbinnen, is het geconditioneerde
bewustzijn van de mens, geobjectiveerd (zichtbaar).

Bewustzijn is zowel de oorzaak als de substantie van de hele
wereld. Het is dus tot het bewustzijn dat we ons moeten
wenden als we het geheim van de schepping willen ontdekken.

Kennis van de wet van bewustzijn en de methode om deze wet
te gebruiken, zal u in staat stellen alles te bereiken wat u in het
leven verlangt. Gewapend met praktische kennis van deze wet,
kunt u een ideale wereld bouwen en onderhouden.

Bewustzijn is de enige echte werkelijkheid, niet figuurlijk maar
feitelijk. Deze werkelijkheid kan ter wille van de duidelijkheid
worden vergeleken met een stroom die in twee delen is
verdeeld, de bewuste en het onderbewuste.

Om de wet van bewustzijn intelligent te kunnen toepassen, is
het noodzakelijk om de relatie tussen het bewuste en het
onderbewuste te begrijpen. Het bewuste is persoonlijk en
selectief; het onderbewustzijn is onpersoonlijk en niet selectief.
Het bewuste is het rijk van het effect; het onderbewuste is het
rijk van de oorzaak.

Deze twee aspecten zijn de mannelijke en vrouwelijke delen
van bewustzijn. Het bewuste is mannelijk; het onderbewustzijn
is vrouwelijk.

Het bewuste genereert ideeén en drukt deze ideeén op het
onderbewuste; het onderbewuste ontvangt ideeén en geeft er
vorm en uitdrukking aan.



Volgens deze wetmatigheid - eerst een idee bedenken en dan
het idee dat is bedacht in het onderbewustzijn prenten -
evolueren alle dingen uit het bewustzijn; en zonder deze
volgorde is er niets gemaakt dat is gemaakt.

Het onderbewustzijn brengt geen ideeén voort, maar aanvaardt
als waar die, waarvan de bewuste geest voelt dat ze waar zijn
en, op een manier die alleen aan zichzelf bekend is,
objectiveert de geaccepteerde ideeén.

Daarom heeft de mens, door zijn vermogen om zich dingen
voor te stellen en te voelen en zijn vrijheid om het idee te
kiezen dat hij zal koesteren, controle over de schepping.

Controle over het onderbewustzijn wordt bereikt door controle
over uw ideeén en gevoelens. Het mechanisme van de
schepping is verborgen in de diepte van het onderbewuste, het
vrouwelijke aspect of de baarmoeder van de schepping.

Het onderbewustzijn overstijgt de rede en is onafhankelijk van
inductie (beinvioeding). Het overweegt een gevoel als een feit
dat op zichzelf staat en op basis van deze veronderstelling
wordt het tot uitdrukking gebracht.

Het creatieve proces begint met een idee en zijn cyclus verloopt
als een gevoel en eindigt in een wil om te handelen.

Ideeén worden via gevoel op het onderbewuste ingeprent.
Geen enkel idee kan in het onderbewustzijn worden ingeprent
totdat het gevoeld wordt, maar eenmaal gevoeld - of het nu
goed, slecht of onverschillig is - moet het worden uitgedrukt.

Gevoel is het enige medium waarmee ideeén naar het
onderbewustzijn worden overgebracht. Daarom kan de man die
zijn gevoel niet onder controle heeft, gemakkelijk het
onderbewustzijn met ongewenste toestanden inprenten.



Met “controle over het gevoel” wordt niet bedoeld uw gevoel in
bedwang te houden of te onderdrukken, maar veeleer om uzelf
te disciplineren om u alleen dat gevoel voor te stellen en te
koesteren dat bijdraagt aan uw geluk.

Controle over uw gevoel is heel belangrijk voor een vol en
gelukkig leven. Koester nooit een ongewenst gevoel, en denk
nooit meelevend aan het verkeerde in welke vorm dan ook. Blijf
niet stilstaan bij de onvolmaaktheid van uzelf of anderen.
Wanneer u dit doet, worden deze beperkingen ingeprent op het
onderbewustzijn.

Wat u niet wilt dat u wordt aangedaan, heb niet het gevoel dat
het u of een ander wordt aangedaan. Dit is de hele wet van een
vol en gelukkig leven. Al het andere is slechts commentaar.

Elk gevoel maakt een onbewuste inprent en moet, tenzij het
wordt tegengegaan door een krachtiger gevoel van
tegengestelde aard, worden uitgedrukt.

De dominante van de twee gevoelens is degene die wordt
uitgedrukt. “Ik ben gezond” is een sterker gevoel dan “dat ik
gezond zal zijn”. Voelen dat “ik zal zijn” is bekennen dat ik niet
ben; “Ik ben”, is sterker dan ik niet ben.

Wat u voelt dat u bent, domineert altijd wat u voelt dat u zou
willen zijn; daarom moet de wens, om gerealiseerd te worden,
gevoeld worden als een staat die is, in plaats van een staat die
niet is.

Sensatie gaat vooraf aan manifestatie en is het fundament
waarop alle manifestatie rust. Wees voorzichtig met uw
stemmingen en gevoelens, want er is een ononderbroken
verbinding tussen uw gevoelens en uw zichtbare wereld. Uw
lichaam is een emotioneel filter en draagt de onmiskenbare
kenmerken van uw heersende emoties.



Emotionele stoornissen, vooral onderdrukte emoties, zijn de
oorzaken van alle ziekten. Intens voelen over een fout zonder
dat gevoel uit te spreken of op een andere manier te uiten, is
het begin van ziekte - ziekte in zowel lichaam als omgeving.

Koester niet het gevoel van spijt of mislukking, of voor
frustratie of onthechting van uw doel, dit leidt tot ziekte.

Denk alleen met gevoel aan de toestand die u wenst te
realiseren. De realiteit van de gezochte staat voelen en leven
en handelen naar die overtuiging is de weg van alle schijnbare
wonderen.

Alle veranderingen van expressie komen tot stand door een
verandering van gevoel. Een verandering van gevoel is een
verandering van het lot. Alle schepping vindt plaats in het
domein van het onderbewuste.

Wat u dus moet verwerven, is een reflectieve beheersing van
de werking van het onderbewuste, dat wil zeggen, beheersing
van uw ideeén en gevoelens.

Toeval of ongeluk is niet verantwoordelijk voor de dingen die u
overkomen, noch is het voorbestemde lot de auteur van uw
fortuin of ongeluk. Uw onderbewuste inprenten bepalen de
omstandigheden van uw wereld. Het onderbewustzijn is niet
selectief; het is onpersoonlijk en heeft geen aanzien des
persoons [Handelingen 10:34 Petrus zei: ‘Het is mij nu pas echt
duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.”;
Romeinen 2:11 "Want God maakt geen onderscheid.”].

Het onderbewustzijn houdt zich niet bezig met de waarheid of
onwaarheid van uw gevoel. Het accepteert altijd voor waar wat
u voelt om waar te zijn. Gevoel is de instemming van het
onderbewuste met de waarheid van dat wat als waar wordt
verklaard.



Vanwege deze kwaliteit van het onderbewuste is er niets
onmogelijk voor de mens. Wat de geest van de mens ook kan
bedenken en voelen als waar, het onderbewuste kan en moet
objectiveren.

Uw gevoelens creéren het patroon waaruit uw wereld is
gevormd, en een verandering van gevoel is een verandering
van patroon. Het onderbewuste faalt nooit om datgene tot
uitdrukking te brengen wat erop is ingeprent.

Op het moment dat het een inprent krijgt, begint het de wegen
van zijn uitdrukking uit te werken. Het accepteert het gevoel
dat erop is gedrukt, uw gevoel, als een feit dat in zichzelf
bestaat en begint onmiddellijk in de uiterlijke of objectieve
wereld de exacte gelijkenis van dat gevoel te produceren.

Het onderbewuste verandert nooit de geaccepteerde
overtuigingen van de mens. Het toont ze tot in het kleinste
detail, of ze nu wel of niet nuttig zijn.

Om het onderbewustzijn te imponeren met de gewenste staat,
moet u het gevoel aannemen dat het uwe zou zijn als u uw
wens al heeft gerealiseerd. Bij het definiéren van uw
doelstelling moet u zich alleen bezighouden met de doelstelling
zelf.

De manier van totstandkomen of de moeilijkheden die ermee
gepaard gaan, moeten niet door u worden overwogen. Door
met gevoel te denken aan een toestand prent u het op het
onderbewustzijn in.

Daarom, als u stilstaat bij moeilijkheden, barrieres of
vertraging, accepteert het onderbewuste, door zijn zeer niet-
selectieve aard, het gevoel van moeilijkheden en obstakels als
uw verzoek en gaat het verder om ze in uw buitenwereld te
produceren.



Het onderbewustzijn is de baarmoeder van schepping. Het
ontvangt het idee tot zich door de gevoelens van de mens. Het
verandert nooit het ontvangen idee, maar geeft het altijd vorm.
Vandaar dat het onderbewustzijn het idee uitbeeldt in het beeld
en de gelijkenis van het ontvangen gevoel.

Een toestand als hopeloos of onmogelijk voelen, is een inprent
maken op het onderbewustzijn met het idee van falen.

Hoewel het onderbewustzijn de mens trouw dient, mag niet
worden afgeleid dat de relatie die van een dienaar tot een
meester is, zoals in de oudheid werd opgevat.

De oude profeten noemden het de slaaf en dienaar van de
mens. St. Paulus personifieerde het als een "vrouw" en zei: "De
vrouw moet in alles aan de man onderworpen zijn"

[Efeziérs 5:24 “vrouwen, u moet zich in alles naar uw man
voegen”; ook, 1 Korintiérs 14:34 “Waar gelovigen bijeenkomen,
moeten de vrouwen zwijgen. Zij mogen niet spreken, maar
moeten zo nederig zijn dat aan de mannen over te laten. Dat
staat trouwens ook in de wet van Mozes”, Efeziérs 5:22
“Vrouwen, voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de
Here.”, Colossenzen 3:18 “Vrouwen, voeg u haar uw man, want
dat is wat de Here van u verwacht.”, 1 Petrus 3:1 “Vrouwen,
doe wat uw man van u vraagt, ook als u een man hebt die zelf
niet doet wat God van hem vraagt.”].

Het onderbewustzijn dient de mens en geeft trouw vorm aan
zijn gevoelens. Het onderbewuste heeft echter een duidelijke
afkeer van dwang en reageert eerder op overreding dan op
bevelen; daarom lijkt het meer op de geliefde vrouw, dan de
bediende.

"De man is het hoofd van de vrouw", [Efeziérs 5:23 “"De man
leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn Gemeente leidt, Hij gaf zijn
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leven om haar te redden!”], is misschien niet waar voor man en
vrouw in hun aardse relatie, maar het is waar voor het bewuste
en het onderbewuste, of de mannelijke en vrouwelijke aspecten
van bewustzijn.

Het mysterie waar Paulus naar verwees toen hij schreef: "Dit is
een groot mysterie [5:32] ...Wie zijn vrouw liefheeft, heeft
zichzelf lief [5:28] ...En die twee zullen één vlees zijn [5:31]1]",
is gewoon het mysterie van bewustzijn. Bewustzijn is in
werkelijkheid één en onverdeeld, maar ter wille van de
schepping lijkt het in tweeén te zijn verdeeld.

Het bewuste (objectieve) of mannelijke aspect is werkelijk het
hoofd en domineert het onderbewust (subjectief) of vrouwelijk
aspect. Dit leiderschap is echter niet dat van de tiran, maar van
de minnaar. Dus door het gevoel aan te nemen dat het uwe zou
zijn als u al in het bezit was van uw doel, wordt het
onderbewustzijn ertoe bewogen om de exacte gelijkenis van uw
veronderstelling te bouwen.

Uw verlangens worden niet onbewust geaccepteerd totdat u het
gevoel van hun realiteit aanneemt, want alleen door te voelen
wordt een idee onbewust geaccepteerd en alleen door deze
onbewuste acceptatie wordt het ooit uitgedrukt.

Het is gemakkelijker om uw gevoel toe te schrijven aan
gebeurtenissen in de wereld dan toe te geven dat de
omstandigheden van de wereld uw gevoel weerspiegelen.

Het is echter eeuwig waar dat de buitenkant de binnenkant
weerspiegelt. "Zo binnen, zo buiten"["Zo boven, zo beneden;
zo beneden, zo boven; zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo
binnen", "Correspondentie”, de tweede van De zeven
beginselen van Hermes Trismegistus].
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"Een mens kan niets ontvangen tenzij het hem uit de hemel is
gegeven" [Johannes 3:27] en "Het koninkrijk Gods is bij u"
[Lucas 17:21]. Niets komt van buiten; alle dingen komen van
binnenuit - uit het onderbewustzijn.

Het is voor u onmogelijk om iets anders te zien dan de inhoud
van uw bewustzijn. Uw wereld in elk detail is uw bewustzijn
geobjectiveerd. Objectieve (zichtbare) toestanden getuigen van
onbewuste inprenten. Een verandering van inprent resulteert in
een verandering van uitdrukking.

Het onderbewustzijn aanvaardt als waar wat u voelt als waar,
en omdat de schepping het resultaat is van onbewuste
inprenten, bepaalt u, door uw gevoel, de schepping. U bent al
wat u wilt zijn, en uw weigering om dit te geloven is de enige
reden waarom u het niet ziet.

Aan de buitenkant zoeken naar wat u niet voelt dat u bent, is
tevergeefs zoeken, want we vinden nooit wat we willen; we
vinden alleen dat wat we zijn.

Kortom, u drukt uzelf uit en hebt alleen dat waarvan u uw
bewust bent te zijn of te bezitten. " Wie het heeft, is gegeven"
[Matthelis 13:12; 25:29; Markus 4:25; Lukas 8:18; 19:26].

Het ontkennen van het bewijs van de zintuigen en het zich toe-
eigenen van het gevoel van de vervulde wens is de weg naar de
realisatie van uw verlangen.

Meesterschap in zelfbeheersing van uw gedachten en gevoelens
is uw hoogste prestatie. Echter, totdat volmaakte
zelfbeheersing is bereikt, zodat u, ondanks de schijn, alles voelt
wat u wilt voelen, gebruik dan slaap en gebed om u te helpen
uw gewenste toestanden te realiseren.

Dit zijn de twee poorten naar het onderbewustzijn.
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HOOFDSTUK 2:

SLAAP

Slaap neemt een derde van ons verblijf op aarde in beslag,
het is de natuurlijke deur naar het onderbewustzijn. Het is dus
met de slaap waar we ons nu mee bezig houden. De bewuste
twee derde van ons leven op aarde wordt afgemeten aan de
mate van aandacht die we geven aan slaap.

Ons begrip van en onze vreugde in wat slaap ons te bieden
heeft, zal ervoor zorgen dat we er nacht na nacht op uit
trekken alsof we een afspraak hebben met een minnaar.

"In een droom, in een visioen van de nacht, wanneer diepe
slaap op de mensen valt, in sluimering op het bed; dan opent
hij de oren van de mensen en verzegelt hun onderricht", Job
33.

Het is in slaap en in gebed, een toestand die verwant is aan
slapen, dat de mens het onderbewustzijn binnengaat om zijn
inprenten te maken en zijn instructies te ontvangen. In deze
toestanden worden het bewuste en het onderbewuste creatief
samengevoegd.

Het mannetje en het vrouwtje worden één. Slaap is de tijd
waarin de mannelijke of bewuste geest zich afkeert van de
zintuiglijke wereld om zijn geliefde of onderbewuste zelf te
zoeken. Het onderbewustzijn heeft - in tegenstelling tot de
vrouw van de wereld die met haar man trouwt om hem te
veranderen - geen verlangen om de bewuste, waaktoestand te
veranderen, maar houdt ervan zoals het is en reproduceert
getrouw zijn gelijkenis in de uiterlijke wereld van vorm.
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De voorwaarden en gebeurtenissen in uw leven zijn uw
kinderen gevormd uit de mallen van uw onderbewuste
inprenten in de slaap. Ze zijn gemaakt naar het beeld en de
gelijkenis van uw diepste gevoel, zodat ze u aan uzelf kunnen
onthullen.

"Zoals in de hemel, zo op aarde" [Matthels 6:10; Lukas 11:2].
Zoals in het onderbewuste, zo op aarde. Wat u ook in uw
bewustzijn hebt als u gaat slapen, is de maatstaf van uw
expressie in twee derde van uw leven op aarde. Niets houdt u
tegen om uw doel te realiseren, behalve uw falen om te voelen
dat u al bent wat u wilt zijn, of dat u al in het bezit bent van
het gezochte.

Uw onderbewustzijn geeft pas vorm aan uw verlangens als u
voelt dat uw wens in vervulling gaat. De bewusteloosheid van
de slaap is de normale toestand van het onderbewustzijn.
Omdat alle dingen vanuit uzelf komen, en uw conceptie van
uzelf bepaalt wat er komt, u moet altijd de wens vervuld voelen
voordat u in slaap valt.

U krijgt nooit uit het diepst van uzelf datgene wat u wilt; u
krijgt dat wat u bent, en u bent dat wat u voelt dat u bent,
evenals dat wat u voelt als waar voor anderen.

Om te worden gerealiseerd, moet de wens dus worden opgelost
in het gevoel de gezochte staat te zijn of te hebben of er
getuige van te zijn.

Dit wordt bereikt door uit te gaan van het gevoel van de
vervulde wens. Het gevoel dat ontstaat als antwoord op de
vraag "Hoe zou ik me voelen als mijn wens in vervulling ging?"
is het gevoel die uw aandacht zouden moeten monopoliseren
en immobiliseren terwijl u zich in slaap ontspant.
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U moet in het bewustzijn zijn dat u bent of hebt wat u wilt zijn
of hebben voordat u in slaap valt. Eenmaal in slaap heeft de
mens geen keuzevrijheid. Zijn hele slaap wordt gedomineerd
door zijn laatste wakende zelfconcept. Hieruit volgt dat hij altijd
het gevoel van voldoening en tevredenheid moet aannemen
voordat hij hier moe in slaap valt: "Kom voor mij met gezang
en dankzegging" [Psalm 95:2], "Ga zijn poorten binnen met
dankzegging en in zijn voorhoven met lofprijzing "[Psalm
100:4].

Uw stemming voor het slapengaan bepaalt uw bewustzijnsstaat
als u de aanwezigheid van uw eeuwige geliefde, het
onderbewustzijn, binnengaat. Ze ziet u precies zoals u zich
voelt. Als u, terwijl u zich voorbereidt op het slapen, het
bewustzijn van succes aanneemt en handhaaft door te voelen
"ik ben succesvol", moet u succesvol zijn.

Ga plat op uw rug liggen met uw hoofd ter hoogte van uw
lichaam. Voelt u zoals u zou ZIJN in het bezit van uw wens en
ontspan u rustig in bewusteloosheid.

"Hij die Israél bewaart, zal niet sluimeren of slapen" [Psalm
121:4].

Niettemin: "Hij geeft zijn geliefde slaap" [Psalm 127:2]. Het
onderbewuste slaapt nooit. Slaap is de deur waardoor de
bewuste, waakzame geest gaat om creatief te worden
verbonden met het onderbewuste.

Slaap verbergt de creatieve daad, terwijl de objectieve wereld
deze onthult. In de slaap maakt de mens inprent op het
onderbewuste met zijn beeld van zichzelf. Welke mooiere
beschrijving van deze romantiek van het bewuste en
onderbewuste is er dan die verteld in het "Song of Solomon":
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“'s Nachts op mijn bed zocht ik hem die mijn ziel liefheeft [3:1]
... Ik vond hem die mijn ziel liefheeft; ik hield hem vast en liet
hem niet gaan, totdat ik hem in het huis van mijn moeder had
gebracht en in de kamer van haar die mij ontving" [3: 4].

Als u uzelf voorbereidt om te slapen, voelt u uzelf in de staat
van de beantwoorde wens en ontspan u vervolgens in
bewusteloosheid. Uw gerealiseerde wens is hij die u zoekt.

's Nachts, op uw bed, zoekt u het gevoel van de vervulde wens
dat u die mee mag nemen naar de kamer van haar die u
verwekte, in slaap of het onderbewustzijn dat uw vorm gaf, dat
ook deze wens tot uiting mag komen.

Dit is dé manier om uw wensen te ontdekken en door te voeren
naar het onderbewuste. Voel uzelf in de staat van de
gerealiseerde wens en val stilletjes in slaap. Nacht na nacht zou
u het gevoel moeten aannemen dat u bent, hebt en getuige
bent van dat wat u zoekt, bezit en gemanifesteerd ziet.

Ga nooit slapen met een ontmoedigd of ontevreden gevoel. Val
niet in slaap in het bewustzijn van falen. Uw onderbewustzijn,
wiens natuurlijke staat slaap is, ziet u zoals u denkt dat u bent,
en of het nu goed, slecht of onverschillig is, het
onderbewustzijn zal uw geliefde trouw belichamen.

"Gij zijt helemaal schoon, mijn liefste; er is geen vilek in u"
[Hooglied 4:7] is de geesteshouding die u moet aannemen
voordat u in slaap valt. Negeer de schijn en voel dat de dingen
zijn zoals u wilt dat ze zijn, want "Hij noemt dingen die niet
gezien worden alsof ze waren, en het onzichtbare wordt gezien"
[Romeinen 4:17].
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Het gevoel van bevrediging aannemen is voorwaarden in het
leven roepen die bevrediging weerspiegelen.

"Tekens vdlgen, ze komen niet vooraf". Het bewijs dat u bent
zal het bewustzijn volgen dat u bent; het zal er niet aan vooraf
gaan. U bent een eeuwige dromer, die niet-eeuwige dromen
droomt. Uw dromen krijgen vorm als u het gevoel van hun
realiteit aanneemt.

Beperk u niet tot het verleden. Wetende dat niets onmogelijk is
voor het bewustzijn, begin uw staten voor te stellen die verder
gaan dan de ervaringen uit het verleden. Wat de geest van de
mens zich kan voorstellen, kan de mens realiseren.

Alle objectieve (zichtbare) toestanden waren eerst subjectieve
(onzichtbare) toestanden, en u riep ze zichtbaar op door het
gevoel van hun werkelijkheid aan te nemen. Het creatieve
proces is eerst het voorstellen en dan geloven in de
denkbeeldige staat. Stel u altijd voor en verwacht het beste.

De wereld kan niet veranderen totdat u uw opvatting erover
verandert. "Zo binnen, zo buiten". Naties, evenals mensen, zijn
alleen wat u denkt dat ze zijn. Wat het probleem ook is, waar
het ook is, wie het ook aangaat, u hebt niemand om te
veranderen behalve uzelf, en u hebt geen tegenstander of
helper om de verandering in uzelf tot stand te brengen.

U hoeft niets anders te doen dan uzelf te overtuigen van de
waarheid van datgene wat u gemanifesteerd wilt zien. Zodra u
erin slaagt uzelf te overtuigen van de realiteit van de gezochte
staat, volgen resultaten om uw vaste overtuiging te bevestigen.

U stelt nooit aan een ander de toestand voor die u hem wilt
zien uitdrukken; in plaats daarvan overtuig u uzelf ervan dat hij
al is wat u wenst dat hij is.
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Realisatie van uw wens wordt bereikt door uit te gaan van het
gevoel van de vervulde wens. U kunt niet falen, tenzij u uzelf
niet kunt overtuigen van de realiteit van uw wens.

Een verandering van overtuiging wordt bevestigd door een
verandering van uitdrukking. Elke nacht, als u in slaap valt,
voel u zich tevreden en viekkeloos, want uw subjectieve
(onzichtbare) minnaar vormt altijd de objectieve (zichtbare)
wereld naar het beeld en de gelijkenis van uw opvatting ervan,
de opvatting die door uw gevoel wordt bepaald.

Het ontwaken van twee derde van uw leven op aarde bevestigt
of getuigt ooit van uw onderbewuste inprenten. De acties en
gebeurtenissen van de dag zijn effecten; het zijn geen
oorzaken. Vrije wil is slechts keuzevrijheid. "Kies heden wie u
zult dienen" [Jozua 24:15] is uw vrijheid om het soort
stemming te kiezen dat u aanneemt; maar de uitdrukking van
de stemming is het geheim van het onderbewuste.

Het onderbewustzijn ontvangt inprenten alleen door de
gevoelens van de mens en geeft, op een manier die alleen aan
zichzelf bekend is, deze inprenten vorm en uitdrukking.

De acties van de mens worden bepaald door zijn inprenten in
het onderbewustzijn. Zijn illusie van vrije wil, zijn geloof in
vrijheid van handelen, is niets anders dan onwetendheid over
de oorzaken die hem tot handelen aanzetten. Hij denkt dat hij
vrij is omdat hij de link tussen hemzelf en de gebeurtenis is
vergeten.

De wakkere mens staat onder dwang om zijn onderbewuste
inprenten te uiten. Als hij in het verleden onverstandige
inprenten op zichzelf heeft gemaakt, laat hem dan zijn
gedachten en gevoelens beginnen te veranderen, want alleen
als hij dat doet, zal hij zijn wereld veranderen.
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Verspil geen moment aan spijt, want met gevoel aan de fouten
uit het verleden denken, is uzelf opnieuw besmetten. "Laat de
doden de doden begraven" [Matthels 8:22; Lukas 9:60]. Keer
u af van de schijn en neem het gevoel aan dat van u zou zijn
als u al degene was die u zou willen zijn.

Het voelen van een staat produceert die staat. De rol die u
speelt op het wereldtoneel wordt bepaald door uw beeld van
uzelf. Door uw wens vervuld te voelen en rustig in slaap te
vallen, geeft u uzelf een ster rol om morgen op aarde te spelen,
en terwijl u slaapt, repeteert u en wordt u geinstrueerd in uw
rol.

De aanvaarding van het einde zorgt automatisch voor de
middelen van realisatie. Vergis u hierin niet. Als u, terwijl u zich
voorbereidt op de slaap, zich niet bewust in de staat van de
beantwoorde wens voelt, dan zult u de som van de reacties en
gevoelens van de wakkere dag met u meenemen in de kamer
van haar die u verwekte; en terwijl u slaapt, zal u worden
geinstrueerd op de manier waarop ze morgen zullen worden
uitgedrukt.

U zult opstaan in de overtuiging dat u een vrije geest bent, u
realiseert u niet dat elke actie en gebeurtenis van de dag wordt
bepaald door uw zelfconcept toen u in slaap viel. Uw enige
vrijheid is dus uw vrijheid van reactie. U bent vrij om te kiezen
hoe u zich voelt en reageert op het drama van de dag, maar
het drama - de acties, gebeurtenissen en omstandigheden van
de dag - zijn al bepaald.

Tenzij u bewust en doelbewust de geesteshouding definieert
waarmee u gaat slapen, gaat u onbewust slapen in de
samengestelde geesteshouding die bestaat uit alle gevoelens
en reacties van de dag.
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Elke reactie maakt een onbewuste inprent en is, tenzij
tegengegaan door een tegengesteld en dominanter gevoel, de
oorzaak van toekomstige actie. Ideeén gehuld in gevoel zijn
creatieve acties. Gebruik uw goddelijke recht verstandig. Door
uw vermogen om te denken en te voelen, heeft u heerschappij
over de hele schepping.

Terwijl u wakker bent, bent u een tuinman die zaad voor uw
tuin selecteert, maar "als een graankorrel niet in de aarde valt
en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht" [Johannes 12:24].

Uw beeld van uzelf terwijl u in slaap valt, is het zaad dat u in
de grond van het onderbewuste laat vallen. In slaap vallen met
een tevreden en gelukkig gevoel dwingt omstandigheden en
gebeurtenissen af. Om in uw wereld te verschijnen die deze
houdingen van geest bevestigen.

Slaap is de deur naar de hemel. Wat u opneemt als een gevoel,
breng u naar buiten als een toestand, actie of object in de
ruimte. Dus slaap in het gevoel van de vervulde wens "Zoals in
bewustzijn, zo op aarde."
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HOOFDSTUK 3:

GEBED

Bidden is, net als slaap, ook een toegang tot het
onderbewustzijn. "Als u bidt, ga dan uw binnenkamer binnen en
als u uw deur hebt gesloten, bid dan tot uw Vader die in het
verborgene is en uw Vader die in het verborgene is, zal u
openlijk belonen" [Matthels 6:6].

Gebed is een illusie van slaap die de inprent van de
buitenwereld vermindert en de geest ontvankelijker maakt voor
suggesties van binnenuit. De geest die in gebed is, bevindt zich
in een staat van ontspanning en ontvankelijkheid, vergelijkbaar
met het gevoel dat u krijgt vlak voordat u in slaap valt.

Gebed is niet zozeer wat u vraagt, maar hoe u zich voorbereidt
op de ontvangst ervan. "Wat u ook verlangt, als u bidt, geloof
dat u het hebt ontvangen en u zult het krijgen" [Marcus 11:24].

De enige vereiste voorwaarde is dat u gelooft dat uw gebeden
al zijn gerealiseerd. Uw gebed moet worden verhoord als u het
gevoel aanneemt dat het het uwe zou zijn als u al in het bezit
was van uw doel. Op het moment dat u de wens als een
voldongen feit accepteert, vindt het onderbewustzijn de
middelen voor de realisatie ervan.

Om dan succesvol te bidden, moet u toegeven aan de wens,
dat wil zeggen, de wens vervuld voelen. De perfect
gedisciplineerde man is altijd in harmonie met de wens als een
voldongen feit. Hij weet dat bewustzijn de enige echte
werkelijkheid is, dat ideeén en gevoelens feiten van bewustzijn
zijn en net zo echt zijn als objecten in de ruimte; daarom
koestert hij nooit een gevoel dat niet bijdraagt aan zijn geluk,
want gevoelens zijn de oorzaken van de handelingen en
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omstandigheden van zijn leven. Aan de andere kant vindt de
ongedisciplineerde man het moeilijk om te geloven wat door de
zintuigen wordt ontkend en gewoonlijk accepteert of verwerpt
hij alleen op de schijn van de zintuigen.

Vanwege deze neiging om te vertrouwen op het bewijs van de
zintuigen, is het noodzakelijk om ze buiten te sluiten voordat u
begint te bidden, voordat u probeert te voelen wat ze
ontkennen.

Wanneer u in de gemoedstoestand bent "Ik zou het graag
willen, maar ik kan het niet", hoe harder u probeert, hoe
minder u in staat bent toe te geven aan de wens. U trekt nooit
aan wat u wilt, maar trekt altijd datgene aan waarvan u zich
bewust bent te zijn.

Bidden is de kunst om het gevoel aan te nemen dat u bent en
hebt wat u wilt. Wanneer de zintuigen de afwezigheid van uw
wens bevestigen, is elke bewuste poging om deze suggestie
tegen te gaan zinloos en heeft het de neiging om de suggestie
te intensiveren.

Bidden is de kunst van het toegeven aan de wens en niet het
forceren van de wens. Wanneer uw gevoel in strijd is met uw
wens, zal het gevoel de overwinnaar zijn. Het dominante gevoel
uit zich steevast.

Bidden moet zonder inspanning zijn. In een poging om een
geesteshouding vast te stellen die door de zintuigen wordt
ontkend, dan is inspanning fataal.

Om met succes toe te geven aan de wens als een voldongen
feit, moet u een passieve toestand creéren, een soort
mijmering of meditatieve reflectie vergelijkbaar met het gevoel
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dat aan de slaap voorafgaat. In zo'n ontspannen toestand is de
geest afgewend van de objectieve (zichtbare) wereld en voelt
hij gemakkelijk de realiteit van een subjectieve (onzichtbare)
toestand aan. Het is een toestand waarin u bewust bent en heel
goed in staat bent om te bewegen of uw ogen te openen, maar
geen behoefte hebt om dit te doen.

Een gemakkelijke manier om deze passieve toestand te creéren
is om te ontspannen in een comfortabele stoel of op een bed.

Als u op bed ligt, ga dan plat op uw rug liggen met uw hoofd
ter hoogte van uw lichaam, sluit de ogen en stel u voor dat u
slaperig bent. Voel - ik ben slaperig, zo slaperig, zo erg
slaperig. Na een tijdje omhult u zich in een gevoel van
afwezigheid, vergezeld van een algemene vermoeidheid en
verlies van alle bewegingsdrang.

U voelt een aangename, comfortabele rust en bent niet geneigd
uw houding te veranderen, hoewel u zich onder andere
omstandigheden helemaal niet op uw gemak zou voelen.

Wanneer deze passieve toestand is bereikt, stel u dan voor dat
u uw wens hebt gerealiseerd - niet hoe het werd gerealiseerd,
maar gewoon de wens die vervuld werd.

Stel u in een beeld voor wat u wilt bereiken in het leven; dan
hebt u het gevoel dat u het al hebt bereikt.

Gedachten produceren minuscule spraakbewegingen die in de
passieve staat van gebed kunnen worden gehoord als
uitspraken van buitenaf. Deze mate van passiviteit is echter
niet essentieel voor de vervulling van uw gebeden. Het enige
dat nodig is, is een passieve toestand te creéren en de wens
vervuld te voelen.
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Alles wat u nodig hebt of wenst, is al van u. U hebt geen helper
nodig om het u te geven; het is nu van u. Roep uw verlangens
op door u voor te stellen en te voelen dat uw wens vervuld
wordt.

Naarmate het einde wordt geaccepteerd, wordt u totaal
onverschillig voor mogelijke mislukkingen, want acceptatie van
het einde is de manier om de mogelijkheden te zien om er te
komen.

Wanneer u tevoorschijn komt uit het moment van gebed, is het
alsof u het gelukkige en succesvolle einde van een toneelstuk
te zien kreeg, hoewel u niet werd getoond hoe dat einde werd
bereikt.

Echter, nadat u getuige bent geweest van het einde, ongeacht
een anticlimax, blijf u kalm en zeker in de wetenschap dat het
einde perfect is gedefinieerd.
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HOOFDSTUK 4:

GEEST — GEVOEL

"Niet door macht, noch door kracht, maar door mijn geest,
zegt de Heer der heerscharen" [Zacharia 4:6].

Kom in de geest van de gewenste staat door het gevoel aan te
nemen dat het uwe zal zijn als u al degene was die u wilt zijn.

Als u het gevoel van de gezochte staat vastlegt, bent u
ontheven van alle inspanning om het zo te maken, want het is
al zo. Er is een bepaald gevoel verbonden aan elk idee in de
geest van de mens. Leg het gevoel vast dat hoort bij uw
gerealiseerde wens door het gevoel aan te nemen dat van u
zou zijn als u al in het bezit was van het ding dat u wenst, en
uw wens zal zichzelf objectiveren.

Geloof is voelen: "Volgens uw geloof (gevoel) zij het u"
Matthels 9:29]. U trekt nooit aan wat u wilt, maar altijd wat u
bent. Zoals een man is, zo kijkt hij. "Wie heeft zal het gegeven
worden en wie niet heeft zal worden weggenomen..." [Matthels
13:12; 25:29; Marcus 4:25; Lucas 8:18; 19:26].

Dat wat u voelt dat u bent, bent u, en u wordt gegeven wat u
bent. Ga dus uit van het gevoel dat het uwe zou zijn als u al in
het bezit was van uw wens, en uw wens moet worden
gerealiseerd. "

"Dus God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld
van God schiep hij hem" [Genesis 1:27]. "Laat deze gezindheid
in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die in de vorm van God
was, en meende dat het geen roof was om aan God gelijk te
zijn" [Filippenzen 2:5,6].

25



U bent wat u denkt dat u bent. In plaats van in God of in Jezus
te geloven - geloof dat u God bent of dat u Jezus bent. "Hij die
in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zo zal hij ook doen"
[Johannes 14:12] zou moeten zijn: "Hij die gelooft zoals ik in
de werken die ik doe, zo zal hij ook doen". Jezus vond het niet
vreemd om de werken van God te doen, omdat Hij zelf geloofde
God te zijn. "Ik en Mijn Vader zijn één" [Johannes 10:30].

Het is natuurlijk om de werken te doen van degene die u denkt
te zijn. Dus leef in het gevoel dat u degene bent die u wilt zijn
en dat u zult zijn.

Wanneer een man gelooft in de waarde van het advies dat hem
wordt gegeven en het toepast, vestigt hij in zichzelf de realiteit
van succes.
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